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Zelfs de maan lijkt op kaarslicht hier  
voor het huis waar ik alles in stukjes sneed, waar  
jij kookte, waar het weerspiegelen van het kaarslicht  
in de mooiste bal van de boom jouw  
lievelingskleur mijn lievelingskleur maakte, waar  
ik bang voor het donker werd, waar  
 
jij me leerde zingen  
tot het licht terugkwam  
 
Als het de nacht onvertrouwd is  
En het donker je te benauwd is  
Zoek licht dat er alleen bij jou is  
Licht dat er alleen bij jou is  
 
Als de nacht ooit te lang en koud is  
Als het donker je onvertrouwd is  
Zoek licht dat er alleen bij jou is  
Licht dat er alleen bij jou is  
 
Zelfs de straatlantaarns lijken ogen hier  
als sterren  
als ze me bijschijnen, nakijken, toelachen 
de hoek om  
 
de straat uit  
naar  
huis 
  
Als de nacht donker en grauw is  
Als het leven je toevertrouwd is  
Stuur me licht dat er alleen bij jou is  
licht dat er alleen bij jou is.  
 
Als de maan uit jou gebouwd is  
Als je me mist wanneer het koud is  
Stuur licht dat er alleen bij jou is  
Licht dat er alleen bij jou is. 


